
Struikelsteen voor Lenie van Staveren (1909-1944)  
Locatie: Burgemeester Reigerstraat 75 
 
Lenie en Robs van Staveren waren dochters van Abraham (Bram) van Staveren en 
Grietje van Staveren-Frank. Het gezin woonde op de Burgemeester Reigerstraat 75.  
 
Lenie trouwde met ir. Maurits Kiek. Hij was in 1925 afgestudeerd aan de TU Delft 
als elektrotechnisch ingenieur en in 1928 als werktuigbouwkundig ingenieur. Zijn 
vader was een bekende hotelier in Den Haag: Hotel Kiek. 
Het paar verhuisde na het huwelijk naar Eindhoven, waar Maurits voor Philips ging 
werken. Na waarschijnlijk een hartaanval op de werkvloer, overleed hij een dag 
later op 23 oktober 1940 in het Binnengasthuis in Eindhoven. Lenie ging met hun 
zoontje Bram terug naar haar ouderlijk huis in Utrecht. In 1943 trouwde ze met 
Salomon Slijper, zoon van de conrector en leraar klassieke talen van het Utrechts 
Stedelijk Gymnasium.  
 
Lenie en haar man zijn in 1944 door de Nazi’s vermoord: Lenie in Auschwitz 
en Salomon als dwangarbeider in de omgeving van Auschwitz. Haar vader Bram, 
moeder Grietje en zoon Bram doken in Drenthe onder en overleefden de oorlog. 
Moeder Grietje overleed begin 1946, kort na haar terugkeer in Utrecht.  
  
De vader van Lenie en Robs kwam uit een groot gezin met 9 kinderen. Hun vader 
dreef een antiekhandel aan de Springweg in Utrecht. Bram werd evenals veel van 
zijn broers onderwijzer. Hij studeerde verder via een acte boekhouden, werd leraar 
boekhouden en vervolgens accountant. Samen met Jan Voorzaat richtte hij het 
accountantskantoor J.J. Voorzaat & A. van Staveren op. Ze vestigden het kantoor 
op Drift 11, later in het kleine huis naast Janskerkhof 1.  
Moeder Grietje van Staveren-Frank kwam, net als haar ouders en de ouders van 
Bram, uit Utrecht, maar groeide op in Zwolle, waar haar vader rabbijn was.  
  
Lenie’s jongere zus Robs ging in Utrecht naar de HBS. Na haar opleiding werd 
Robs de secretaresse van de burgemeester van Utrecht Ter Pelkwijk. Ze trouwde 
later met haar oude klasgenoot Jan Sijbesma. De burgemeester voltrok zelf de 
huwelijksceremonie op 1 oktober 1935 op het stadhuis. Dat gebeurde zonder 
toestemming van haar vader. Die was namelijk voorzitter van de Commissie tegen 
Gemengde Huwelijken.  
 
Jan Sijbesma woonde met zijn ouders en broers in de van Musschenbroekstraat 46 
In Utrecht. Zijn vader was assistent in de röntgenkamer van het Utrechts Militair 
Hospitaal. Jan werd arts en het jonge echtpaar reisde voor de oorlog af naar een 
missiehospitaal op het eiland Flores in Nederlands-Indië. Gelukkig hadden vader en 
moeder van Staveren het jonge paar nog thuis ontvangen en werd Jan alsnog als 
schoonzoon geaccepteerd.  
De zussen Robs en Lenie hebben elkaar niet weergezien.  
 
Aanvrager van de struikelsteen is Christien Sijbesma, dochter van Frans 
Sijbesma, de broer van Jan Sijbesma. Er ligt ook een struikelsteen bij het oude 
huis van Lenie en Maurits in Eindhoven. 


