
 
Tussen Spoor en Singel, Utrecht 

Raoul Hennekam: Tweede Wereldoorlog, 4 mei 2023, pagina 13 van 22 
 

Hugo de Grootstraat 1 

Op nummer 1 in de Hugo de Grootstraat woonde in de oorlogsjaren de familie Heijmans. Die bestond 

uit Samuel Heijmans (Groenlo, 1874) en zijn vrouw Wilhelmina Frank (Bedburg [D’land], 1879).  Zij 

hadden in Groenlo een vleesconserven fabriekje dat strikt koosjer was. Ze moesten daar stoppen in 

1940 vanwege de bezetting, en verhuisden toen naar Utrecht. Hun kleinzoon memoreert op de site 

‘Joods Monument’ dat hij zich vooral nog zijn grootvader goed kon herinneren, omdat deze 

slechthorend was en een grote koperen hoorn gebruikte waar je in moest spreken; dat maakte op 

hem veel indruk. Samuel en Wilhelmina waren zeer orthodox en vertrouwden volledig op onze Lieve 

Heer. Daarom wilden ze niet onderduiken. Ze werden beiden opgepakt, naar Westerbork 

overgebracht, en later naar Sobibor waar ze op 23 april 1943 vermoord werden.  

Na de familie Heijmans kwam op HdG1 de familie Van der Heiden er wonen. Vele jaren later vond 

een zoon van deze familie, Jaap van der Heiden, na het  overlijden van zijn moeder, een ets terug 

waarvan de overlevering was dat zijn ouders die vonden in HdG1 nadat de familie Heijmans was 

afgevoerd. De heer Van der Heiden wilde de ets niet ophangen want deze was niet van hem, maar hij 

liet hem wel altijd op zijn bureau staan als herinnering dat de ets teruggegeven zou moeten worden. 

Hij heeft lang alle moeite gedaan om na te gaan of er nog familie van Samuel en Wilhelmina in leven 

was. Via de site Joods Monument vond hij uiteindelijk de oudste kleinzoon, John Heijmans, die al 50 

jaar in Israël woonde, en toen toevallig in Nederland was. De ets is aan hem gegeven, en werd 

daarmee het enige dat de kleinzoon van zijn grootouders had. Er zijn in november 2017 twee 

stolperstenen gelegd; dat werd gedaan door Jord Ruygh en andere vroegere bewoners van nummer 

1, allen eertijds studenten van het Corps. Op de muur werd een gedenksteen geplaatst met als 

opschrift “Vrijheid is geen gift”. 

 

 
Figuur 7. Links de ets (Zuiderkerk, Amsterdam) die door Jaap van der Heiden aan de familie Heijmans 

werd teruggegeven (bron: Joods Monument). Rechts de stolperstenen voor Hugo de Grootstraat 1 

voor Samuel en Wilhelmina Heijmans. 


