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Aan alle mensen die hebben gereageerd op de oproep in de Volkskrant van 11 januari 2024 om uit
te kijken naar stoeptegels gemaakt door Harry van Putten

Beste mensen,

Dit is een update van het eerdere overzicht op basis van nieuwe reacties op de oproep. In de tekst
hieronder is de toegevoegde informatie onderstreept. En het aantal vindplaatsen is uitgebreid van11
naar 13.

Jullie reacties hebben nog wat meer informatie opgeleverd. Zo was de stoeptegel in de
Bucheliusstraat een cadeau van Harry aan de bewoonster. Een vriendin van Harry had een tegel op
het balkon maar die is helaas kapot gegaan. Er hangt ook een tegel bij iemand thuis aan de muur,
gekocht bij een veiling om de slachtoffers van de tsunami te steunen. De tegel in de Albrachtshof is
afgedrukt op zeildoek en gebruikt op een outdoor tentoonstelling van een fotoclub over het thema
Vrijheid (70 jaar bevrijding in 2015). Kunstenaar Tara van Utrecht heeft een paar jaar geleden een
gedicht/kunstwerk gemaakt op basis van de tegel in de Van Alphenstraat. Op de Beeldbank van Het
Utrechts Archief staan een aantal van de tegels van Harry, gefotografeerd door Dick Goosen. Er ligt
een tegel in de gezamenlijke privétuin van het Rosaklooster naast een pruimenboompje dat de buren
van Harry in 2017 hebben geplant ter nagedachtenis aan Harry. Harry zette ook spreuken op stukken
steen die hij op straat vond en met ijzerdraad (en zink) met elkaar verbond. Daarvan is een serie
kaarten gemaakt. De schatbewaarders van de kunstwerkjes van Harry schrijven dat het huisje van
Harry vol hing met honderden scherven van de straat met zijn eigen teksten; een deel heeft zijn weg
al gevonden onder belangstellenden. Zij hebben hierover de faceboekpagina Scherven enne.geluk
gemaakt. Ze gaan alle scherven terug geven aan de straat; dat past in de filosofie van Harry. In het
Utrechts Nieuwsblad van woensdag 17 november 2017 stond een uitgebreid artikel over
‘spreukenmeester’ Harry. Nieuws030.nl besteedde op 12 januari 2024 aandacht aan de oproep in de
Volkskrant. De hoofdredacteur van de Oostkrant wil een artikel schrijven over de vijf tegels in Utrecht
Qost. Op 28 januari 2024 gaat de documentaire Sprekende stenen van Suzanne van Leendert over
straatpoézie in premiére in de bibliotheek op de Neude; ook enkele tegels van Harry komen aan bod.
Alle kaartjes voor de premiére zijn al weg; op de volgende pagina kun je zien waar en wanneer de
documentaire daarna te bekijken is.

Een overzicht van de teksten op de stoeptegels en de vindplaatsen vind je hieronder, met enkele links
ter verdere info. Tot slot tref je aan een kopie van het artikel over Harry in het UN van 17 november
2017.

Komen er bij mij nog meer reacties binnen, dan stuur ik weer een update.
Vriendelijke groet,

Pieter de Hoogh
18 januari 2024
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IN DE WERELD VAN AMBITIE ZIT IK FLUITEND OP M’N FIETSIE

VAN ALLE MENSEN OM ME HEEN BEN IK ER ZELF BIJVOORBEELD EEN
LEF LIEFDE GELEEFD

HET BEKORT EEN LANG VERHAAL LIEFDE MOETEN WE ALLEMAAL
WAT WAS ER EERDER DE IK OF HET W1J

VRIJHEID IS GEEN GRAPJE DAT VOEL JE NIET DAT SNAPJE

BEDENK AL ZIT HET VAAK NIET MEE DE MEESTE REGEN VALT IN ZEE
BETER MEER GELUK DAN MINDER PECH
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Willem de Zwijgerplantsoen 21, 52,10782° N, 5,12914° O, tussen kerk en vuilcontainers

hoek Bruntenhof / Brigittenstraat

Prins Hendriklaan, onder brievenbus

Bucheliusstraat 26

Frederik Hendrikstraat, op het pleintje voor de fietsenstalling

Van Alphenstraat (toegevoegd)
Brigittenstraat, ter hoogte van de Oude Kamp

Oudenoord ter hoogte van de Herenweg

Archimedeslaan (toegevoegd)
Royaards van den Hamkade, ter hoogte van de groenstrook achter de Plantage
(Amsterdamsestraatweg)

Albrachtshof, in geveltuintje bij entree van officieel Bolstraat 28C. Lag eerst in
Oudwijkerdwarsstraat.

G | Van Musschenbroekstraat

H | Nolenslaan 22-24
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Beeldmateriaal (hetutrechtsarchief.nl) 7 afbeeldingen

Nieuws030.nl
Harry van Putten, de mysterieuze gedichtentegelplaatser

Facebookpagina Scherven enne. geluk
https://m.facebook.com/p/Scherven-enne-geluk-100042368923717/

Documentaire Sprekende stenen
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/volwassenen/alle-activiteiten-
volwassenen/documentaire-sprekende-stenen-280124.html

Sprekende stenen is nog te zien:

Van 29 t/m 31 januari doorlopend in Bibliotheek Neude in Utrecht op de begane grond in één
van de nissen.

12 februari, 17.15 uur Universiteit Utrecht met nabespreking

Entree is gratis maar aanmelden is wel verplicht: Klik hier om je aan te melden

20 maart, 15.00 uur Bartholomeus Gasthuis in Utrecht

Entree is tevens gratis

Vanaf 30 januari uitzending bij RTV Utrecht (iets ingekort en in twee delen):

Deel 1 dinsdag 30 januari 2024 vanaf 13:00 uur, elk uur tot woensdag 13:00 uur. Nogmaals te
zien op zondag 4 februari 2024 vanaf 08:00 uur, elk uur, tot maandag 13:00 uur.

Deel 2 dinsdag 6 februari 2024 vanaf 13:00 uur, elk uur tot woensdag 13:00 uur. Nogmaals te
zien op zondag 11 februari 2024 vanaf 08:00 uur, elk uur, tot maandag 13:00 uur.



https://hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal/?mode=gallery&view=horizontal&q=goosen%20anonieme%20kunstenaar&page=1&reverse=0
https://www.nieuws030.nl/varia/harry-van-putten-de-mysterieuze-gedichtentegelplaatser/
https://m.facebook.com/p/Scherven-enne-geluk-100042368923717/
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/volwassenen/alle-activiteiten-volwassenen/documentaire-sprekende-stenen-280124.html
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/volwassenen/alle-activiteiten-volwassenen/documentaire-sprekende-stenen-280124.html
https://bs8sj.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/6rqJfgq8dINmO1fj65Y5GzVrhI6/RN3yrqQQeyCD

woensdag 29 november 2017
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UTRECHTIN... 1990

‘Spreukenmeester’ Harry van Putten voorzag stoeptegels van spreuken. Ook maakte
hij van rotzooi uit de stad honderden kunstwerkjes. Harry (64) maakte in maart een eind aan
zijnleven. Wat moet er gebeuren met al die kunstwerkjes, datis nu de vraag.

Wat te doen met Harry’s kunst?

cherven, fietssloten, fiets-
bellen, een veertje. De
kunstwerkjes van Harry
van Putten staan bij An-
nelies Douze en Riny
Sprengers op zolder, dertien dozen
en een ladenkast, gevuld met hon-
derden kunstwerkjes van Harry. An-
nelies en Riny waren goede vrienden
en ontfermen zich sinds Harry’s
dood over zijn nalatenschap. Soms
pakken ze een willekeurige doos en
leggen de kunstwerkjes op tafel.

Het levertaltijd een glimlach op.
De objecten zijn genummerd en heb-
ben een haakje aan de achterkant. De
haakjes zijn gemaakt van oude spa-
ken. Alle werkjes zijn bovendien
voorzien van een spreuk. Wie een

feestje heeft gegeven, moet daarna weer

verder leven. En: Liever meer geluk dan
minder pech. Of: Doe je naaste geen ver-
driet, zoveel naasten heb je niet'.

»Harry was een denker en een ge-
voelsmens”, zegt Riny. Een multita-
lent. Hij kon ook goed drummen, gi-
taar spelen en zingen. De Neder-
landstalige liedjes schreef hij zelf.

Harry was bovenal een filosoof met
eigen opvattingen. Het is volgens
Riny eigenlijk niet te doen om
Harry’s denkwijze in een of twee
zinnen te omschrijven. ,De kernge-
dachte is dat de meeste mensen niet
begrijpen dat ze zéIf het universum
zijn. Wij zijn de werkelijkheid en
door onze waarnemingen te delen
creéren we de werkelijkheid tegelij-
kertijd”, dat zei hij.

Zijn waarheid was de enige waar-
heid, in die zin was hij zeer eigen-
wijs. Harry snapte niet waarom an-
deren niet hetzelfde zagen. Harry
wilde mensen bekeren, daarin kon
hij zeer dwingend zijn.

A Harry van Putten,
spreukenmeester,
kunstenaar en filo-
soof. Met twee
voorbeelden van
zijn kunstwerkjes.
PRIVEFOTOS

JeroenKreule

Annelies: ,Zeker de laatste jaren
heb ik hem niet meer kunnen volgen.
Tk zag hem de laatste tijd ook minder.
Riny ging afen toe bij Harry langs.
Harry wilde op een gegeven moment
geen fysiek contact meer met ande-
ren. Geen knuffel, geen aanraking.
Alsof hij al bezig was met afscheid
nemen van de mensen om hem
heen. Hij ging er ook steeds onver-
zorgder uitzien.”

Harry leefde een teruggetrokken
leven. Een halve kluizenaar die er
toch iedere dag op uit ging, ook ‘s

nachts. Als

hij op straat was, deed hij dat
zo onopvallend mogelijk. Dan
struinde hij door de stad. Hij woonde
in een hoekwoning aan de Schepen-
makerssteeg, vlakbij de Vecht. Vrien-
den had hij nauwelijks, met familie-
leden had hij weinig contact.

Viazijn zussen hoorden Riny en
Annelies dat hij zich van het leven
had beroofd. Op dat moment was hij
net begraven, zonder al te veel cere-
monieel. Riny: ,Je schrikt natuurlijk
enorm. Harry sprak vaker met mij

over zelfmoord. Hij zei: niemand
houdt mij tegen. Harry had al eerder
een poging gedaan: hij ging in bed
liggen en stopte met eten en drinken.
Zwaar verzwakt is hij gevonden.”

Harry's zussen vonden het goed
dat Annelies en Riny zijn huis leeg-
ruimden. ,,Als wij het niet deden,
was alles door de huisbaas in een
grote container gegooid.”

Annelies en Riny leerden Harry
een jaar of veertig geleden kennen.
Annelies: ,Hij was destijds de part-
ner van een vriendin van mij. We za-
gen elkaar wel veel. Zo gingen we ook
samen op vakantie.”

Uitkering
Harry heeft eigenlijk altijd
van een uitkering geleefd,
zegt Riny. ,Hij had soms
wel baantjes hoor. Als hove-
~ nier. Als vrijwilliger bij de
w" dagbesteding voor ouderen
of psychiatrische patiénten.
Hij had moeite met autoriteit.
Liefst wilde hij leven van de
kunst, maar dat lukte niet.”
Annelies zorgde er afen toe
voor dat Harry’s werk in winkeltjes
of bij tentoonstellingen kwam te
hangen, maar dat werkte niet goed:
hij was meer van het gesprek dan van
de handel. Annelies en Riny weten
nog niet precies wat ze met de kunst-
werkjes gaan doen. ,Misschien geven
weal die objecten terug aan de stad,
bijvoorbeeld door ze aan een brug te
hangen. We zijn er nog niet over uit.
De manier waarop moet in elk geval
een beetje in de geest van Harry
zijn.”
Op de hoogte blijven? Zie de Fa-
cebookpagina 'Scherven enne. ge-
luk'.



