’’ WNie wonen er in jouw buurt?

Interview met buurvrouw Henny Diemer,
die hier al 40 jaar woont.

Door Isabelle Bogaard,
Kinderwijkraad Agatha

Snellenschool

1.Hoe zou jij je buurt omschrijven?

Ze vindt het een hele gezellig en bijzondere
buurt. Er zijn leuke buren die op een fijne
manier op elkaar letten en helpen als het nodig
is. Ook wordt er af en toe iets georganiseerd
door de straat.

2.Voel je je welkom en veilig in de
buurt? Waarom wel of waarom niet?

Ze voelt zich heel erg veilig. Het enige is dat de
kussentjes telkens worden gestolen van haar
stoeltje buiten.

Toen ze hier net kwam wonen, 40 jaar geleden,
voelde ze zich niet zo welkom. Mensen zeiden dat ze gek was als ze het huis
in haar eentje ging kopen omdat de staat van het huis zo slecht was dat geen
aannemer wilde helpen. Het duurde lang om het huis mooi te maken met veel
timmeren en schilderen. Later veranderde het omdat ze mensen leerde
kennen.

3. Wat is je favoriete plek in de buurt? Waarom is dat?

Haar favoriete plek in de buurt is het Ledig Erf, daar zijn leuke dingen te doen
zoals koffiedrinken op het terras en de bioscoop. Het is er altijd levendig.

4. Voor wie/welke groep zou er wat extra aandacht mogen
zijn in jouw buurt?

Voor de wat oudere kinderen, jongeren die naar de middelbare school gaan.
En er is geen bejaardentehuis dichtbij. Ze zei wel nog dat uit onderzoek blijkt
dat kinderen in Nederland de aller gelukkigste zijn.

0 s



