
 

 

De Roderick 
Boulevard, 20:30. Ik schud lachend mijn hoofd en stop mijn iPhone (compleet met 
cross body koordje, want Utrecht Oost) in mijn achterzak. Peter-Paul, mijn date van 
vanavond, blijkt een stereotype Roderick.  
 
Ik heb de afgelopen jaren, al datend, een theorie ontwikkeld over de ‘mannen van 
Oost’. Oost heeft bijvoorbeeld de Roderick - de corpsbal die in het weekend op 
Kampong langs de lijn of op het veld staat, en die bij de eerste lokroep van de lente in 
een linnen overhemd en op loafers een iced Americano bij District oppikt. 
 
De Rodericks verzamelen zich op vrijdagavond graag bij Boulevard. En zo zat ik op 
een vrijdagavond in juni met deze Roderick aan de bar van Boulevard te praten over 
waar Rodericks over praten. Zijn werk en scheiding, dat zijn zoon in de selectie bij 
Kampong hockeyt en hoe relaxed dat tweede huis op Loosdrecht is. Ik kan Rodericks 
goed hebben. Ik begrijp ze. Rodericks zijn Oost. 
 
23:15 Een knuffel en kus op de wang. “Was leuk. Tweede date?“ Ik knik, glimlach 
en loop met een korte zwaai richting de Prinsenstraat. Achter me hoor ik “Hé, 
Assepoester?“ Ik draai me om. Roderick - op z’n Van Moof. “Your chariot awaits, 
lift naar huis?“ Ik begrijp de vraag achter de vraag en knik. De prins op de witte Van 
Moof. Lachend parkeer ik mijn derrière voor Roderick op de stang van de fiets en 
laat me door de reuring van een zomeravond in het Wilhelminapark naar huis fietsen. 
Het is zomer in Oost.  
 
Christel Jaarsma is jurist, blogger en schrijver van het boek ‘Ik meer van jou’ 
met verhalen over het leven in Oost. 
 
 


